
BIJZONDERE DAGEN IN KEVELAER…. 

Op vrijdag 28 april waren er een aantal pelgrims in Kevelaer. Op deze dag is de urn met de as van 

onze overleden voorzitter Djanny Bracke  begraven. In de kaarsenkapel was een indrukwekkende 

uitvaartviering opgedragen door de rector van Kevelaer, pastoor Kauling. Tijdens deze viering hebben 

ook nog een aantal mensen gesproken. Voor het altaar stond de urn met 2 grote kaarsen en 

daarnaast een grote foto van onze voorzitter Djanny Bracke. De muziek tijdens deze uitvaartviering 

was heel speciaal. Mooi orgelspel, een prachtige sopraan die twee liederen zong en niet te vergeten 

de samenzang. De kaarsenkapel zat helemaal vol. Al met al, was het heel indrukwekkend. 

Na deze viering is de urn bijgezet in een familiegraf op de begraafplaats van Kevelaer. Dit is altijd al 

een wens geweest van hem. De grafsteen was ook al klaar. Met gewoon zijn naam erop: Djanny 

Bracke. Ook het ere teken van zijn ere broedermeesterschap van Kevelaer staat daarop. Nadat de urn 

in het graf was gezet, kon iedereen op zijn of haar eigen wijze een laatste groet brengen. Al met al 

was dit alles heel indrukwekkend. Moge hij nu ruste in vrede…. 

Na dit alles waren alle pelgrims die naar Kevelaer waren gekomen uitgenodigd in het Priesterhuis. 

Daar stond een heerlijke broodmaaltijd klaar. De dag werd zo op ’n waardige wijze afgesloten. 

Op zondag 30 april vertrokken wij met de bus naar Kevelaer. Wij zijn getuigen geweest van de 

opening van het bedevaartseizoen. Om 8.00 uur vertrok de bus vanuit Leiden naar Leidschendam en 

daarna naar Den Haag. Op zondag vertrekken heeft het grote voordeel dat het lekker rustig is op de 

weg. Wij waren vroeg in Kevelaer. Om 11.45 uur hebben wij ons aangesloten bij de Heilige Mis in de 

basiliek. Er was ook de mogelijkheid – voor wie wilde – om naar het graf van onze voorzitter Djanny 

Bracke te gaan. Met veel mensen gingen wij naar het kerkhof. Bij zijn graf hebben wij gebeden voor 

zijn zielenrust. Het was indrukwekkend dat er zoveel pelgrim meegingen.  

Om 16.00 uur hebben wij met elkaar de Kruisweg overwogen en hebben wij stil gestaan bij de 12e 

statie. ’s-Avonds hebben wij genoten van een heerlijke maaltijd. Om 19.30 uur was het plechtig lof in 

de Kaarsenkapel. Al met al een mooie eerste bedevaart dag die door veel pelgrims werd afgesloten 

met een nog gezellig samenzijn. 

Maandag 1 mei. Het was prachtig weer. Om 9.45 uur luidde alle klokken van de basiliek. Om 10.00uur 

was de pontificale Hoogmis in de Basiliek. De basiliek zat stampvol. Dit was sinds de coronatijd niet 

meer gebeurt. Het is ieder jaar weer een indrukwekkend moment als de grote deuren weer open 

gaan. Dit gaat gepaard met veel symboliek. Iedereen heeft van deze plechtigheid genoten. De 

hoofdcelebrant tijdens deze viering was een bisschop uit Noorwegen, uit Trondheim mgr. Erik Varden. 

Daarnaast heeft iedereen genoten van de prachtige koormuziek!  Na het middageten was er nog wat 

vrijetijd. Om 15.00 uur was het afscheid van Kevelaer bij de genade kapel. Wij hebben Maria mogen 

bedanken voor deze twee prachtige dagen en gebeden voor een voorspoedige reis naar huis. 

Traditioneel was daarna nog de groepsfoto. De terugreis ging voorspoedig en om 17.45 waren wij 

weer in Leiden….. Iedereen was voldaan van deze mooie en bijzondere bedevaart….. 

Diaken Clavel            


